
Kerkbrief 12 november 2023  Dorpskerk Bathmen  

8e zondag van de herfst  
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel  
Welkom  
Zingen (staande) openingslied 281; 1, 2 en 3 – ‘Wij zoeken hier uw 
aangezicht’  
Bemoediging en gebed van toenadering  
Zingen Psalm 85; 3 en 4 – ‘Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant’ 
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed, uitmondend in zingen van Kyrie en Glorialied 281; 4, 5, 
6 en 7 – ‘Gij roept ons met een nieuwe naam’ 
Zingen glorialied 713; 5 – ‘wij moeten Gode zingen’ 
 
RONDOM HET WOORD   
 
Gebed om opening 
Eerste schriftlezing Jesaja 48: 17 - 21 
Zingen Psalm 70; 2 – ‘Laat die U zoeken in hun nood’ 
Evangelielezing Mattëus 25: 14 - 30 
Zingen acclamatie 942 – ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 
 
Woorden bij het WOORD ‘Licht, laatste woord van Hem die leeft’ 
(Huub Oosterhuis)  
Daarbij het schilderij ‘De witte kruisiging’ (Marc Chagall, 1938) 
Orgelspel 
Zingen lied 601; 2 en 3 – 
 ‘Licht, van stad de stedehouder’ 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen   
1. Kerk en diaconie 2. Werelddiaconaat  
Collecte bij orgelspel  



  

Dankgebed en voorbeden, na elke intentie wordt een kaarsje 
aangestoken met het licht van de Paaskaars, waarbij we zingen 
acclamatie 368j – ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 423 - ´Nu wij uiteengaan’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel  

__________________________ 
 

MEDEDELING 
 
De volgende diensten 

19-11 10.00u  Eredienst Bathmen, met ds. Cees Bochanen 
(Deventer) 

 10.00u  Eredienst Okkenbroek, met ds. Johan 
Weijenberg (Harfsen) 

 
 
 Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger Ds. Gert Wijnstok 
Organist Caspar Rodijk 

Ouderling van dienst/ 
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Frits Mandersloot 
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Kerkrentmeester Wim Scholthof 

Geluid John Broekhuis 
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